
Persbericht: Hagios – Zingen voor Vrede 

Wat moeten we met de grote vragen die deze tijd aan ons 
stelt? Wegkijken in onmacht of onverschilligheid lijkt 
misschien het gemakkelijkste. We kunnen er nog wel 
omheen.  
Een andere weg is om ruimte te houden in jezelf, innerlijke 
ruimte, waarin woorden van vrede klank kunnen blijven 
houden. Die weg is zingend te gaan. 

Je bent daarom van harte uitgenodigd voor een bijzondere 
zangochtend/middag/ochtend waarin de kracht van muziek 
en stilte samenkomen. Onder de titel “Hagios – Zingen voor Vrede” zullen we gezamenlijk de 
eenvoudige liederen zingen, die ons inspireren en ons laten proeven van vrede. Ze verbinden ons 
met elkaar en de wereld om ons heen. 
Na kennismaking ligt het accent op het vinden van ruimte en ‘resonantie’ in de klanken. De 
ochtend/middag/avond wordt begeleid door ……….. 

Helge Burggrabe, de componist van Hagios, benadrukt met dit project dat iedereen kan zingen: 
“Zingen is de eigenlijke moedertaal van alle mensen” (Yehudi Menuhin). In die zin ligt de focus 
niet op perfectie, maar op het plezier van het samen zingen: iedereen is van harte welkom, er 
vallen geen verkeerde noten! De bijeenkomst geeft kracht en versterkt de innerlijke vrede zonder 
welke externe vrede niet mogelijk zal zijn. 

Datum: 

Tijd:  

Plaats:  

Kosten: geen (een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld) 

Aanmelden: 
Geef je op voor deze bijzondere ochtend via ………(mailadres/telefooonnummer)……. 

Laten we samen zingen voor vrede. We kijken ernaar uit om samen met jou deze ervaring te 
delen. 

( ondertekend door)……….. 
 

 


